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DE AVONTUREN VAN HENK EN ANNEMARIE 

 

 

 

De Zephyr liep in 1931 van stapel bij scheepswerf Van Diepen in Waterhuizen als Motorgaljas Bente. 

 

Voor de verzekering moesten er zeilen op en zo werd de Bente een halfmaster.  

Gebouwd onder Germänische Lloyd’s klasse bevoer zij voor verschillende eigenaren de Noord – en 

Oostzee. 

 

In 1953 werd ze verkocht naar Noorwegen, opnieuw gemotoriseerd en voorzien van laadmasten en 

een nieuw stuurhuis met moderne navigatie middelen en een nieuwe naam “Jeko”. Tot 1992 heeft ze 

zo dienst gedaan in de kustvaart van Noorwegen, met als thuishaven Stavanger. Bijna niet meer als 

originele schoeneraak te herkennen, werd ze daar in 1993 ontdekt en naar Nederland verkocht. 

 

Na een ingrijpende verbouwing is de Jeko omgedoopt tot Zephyr (komend van Zephyros, een Griekse 

godennaam en een warme lokale westenwind). En aan een derde leven begonnen als comfortabel 

zeilschip voor 26 passagiers slaapaccommodatie en voor 45 personen dagaccommodatie. 



 

Er zijn tijdens de bouw twee masten opgezet en het Huidige zeiloppervlak is 360 M2, dit met twee 

kluivers, een fok, een schoenerzeil en het grootzeil. De diepgang 2.20 m, lengte over alles 36 m en 6 

m breed. Bij weinig wind, goede koers en fanatieke zeilers, kunnen we het zeiloppervlak vergroten tot 

450 M2 met extra zeilen. 

 

 

 

Een overtocht over de Noordzee is geweldig om mee te maken. We zijn vertrokken met een 

strakblauwe lucht en een ruimewindse koers. (Schuin van achteren.) Na een aantal uren varen (we 

waren ongeveer halverwege, veranderden het weer en de wind. Tegenwind, regen en hoge golven 

teisterden het schip. En daarmee zijn we de nacht in gegaan. 

 



 

 

Er wordt natuurlijk 24 uur per dag door gezeild en van de bemanning verwacht dat ze ook hun 

handen uit de mouwen steken. Dat betekent ook dat er wacht gedraaid moet worden. En daar sta je 

dan: regen, kou, hoge golven, maar dan een prachtige zonsopkomst bij de monding van de Thames. 

(die gevaartes in het water is luchtafweergeschut uit de tweede wereldoorlog) 

 

 



 

Tijdens Sail London was onze taak de daggasten te voorzien van hapjes en drankjes. En zo zijn we 

vaak over de Thames van Woolwich via Greenwich naar Londen gevaren. Samen met nog een 

vijftiental oude zeilschepen. Vooral  ’s avonds een prachtig gezicht met die verlichte schepen tegen de 

skyline van Londen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ook werden er avondtochten gemaakt. Iedere avond afgesloten met een spectaculair vuurwerk. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Na een week weer teruggevaren naar Harlingen. Weer de grote plas over. Nooit geweten trouwens 

dat het daar zo druk is. Je bent eigenlijk nooit alleen op het water. Grote zeeschepen liggen daar voor 

anker, er zijn vaarroutes die je doorkruist (even rekening houden met de veel sneller varende tankers 

en containerschepen is wel even belangrijk) en er staan heel veel windmolens in heel veel 

windmolenparken. 

 



 

 

 

 

De "Thialf". Een van de grootste varende kranen ter wereld, heb ik mij laten vertellen. 

 

 

 



Nu weet ik wel iets van zeilen, ik heb zelf een open zeilboot waarmee ik in Grou vaar. Hoewel de 

basisprincipes natuurlijk hetzelfde zijn, is zo’n groot schip en grote tochten natuurlijk toch wel wat 

anders. Maar blijkbaar heb ik mij toch nuttig genoeg gemaakt om opnieuw gevraagd te worden. Drie 

weken later is het schip vanuit Kiel aan de Oostzee via het Noord Oostzeekanaal, Cuxhaven en langs 

de Waddenkust terug gevaren naar Harlingen. Toen maar met drie man/vrouw aan boord. Dat is hard 

werken. Zeker met een windkracht zes vanuit het zuiden, met vlagen van kracht zeven. Shifts van drie 

uren op, drie uren af. Midden in de nacht in de stromende regen. De Zephyr heeft geen stuurhut, dus 

je staat constant buiten. Goede zeilkleding is dan beslist geen overbodige luxe! 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

En afgelopen week werd ik gevraagd om mee te helpen de Zephyr (de oud-Griekse naam voor de 

westenwind) van Amsterdam naar Rotterdam te varen. Hoewel het ’s ochtends behoorlijk koud is, 

scheen het zonnetje tijdens onze tocht langs de Noordzeekust. Daar zie je Zandvoort, Noordwijk, 

Katwijk en Scheveningen (inclusief Pier) mooi liggen tussen de enorme duinenrij. En dan duikt in de 



schemering de Maasvlakte op. Wat een licht, wat een bedrijvigheid. ’s avonds voor de kust voor anker 

gegaan om te wachten op gunstige stroming. Die deed zich voor om 04.00 uur. En dan het stuk varen 

door de Nieuwe Waterweg, tussen alle grote zeeschepen, slepers, binnenvaart, werkboten en 

dergelijke in het donker naar de Erasmusbrug. Wat een ervaring weer! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wil je ook eens zoiets meemaken? Dan kan. De Zephyr is te huur voor allerlei trips. Het vaargebied is 

zo’n beetje van de Franse Atlantische kust tot aan de Oostzee tussen Duitsland en Denemarken. 

bedrijfsuitjes mee gevaren, zijn er in de Oostzee duikers aan boord geweest om op wrakken uit de 



eerste wereldoorlog te duiken en doen ze nu mee aan een zeilwedstrijd voor bedrijven (Rotterdam – 

Ipswich – IJmuiden). Maar tijdens overtochten kun je ook mee als gastbemanning. Tegen (uiteraard) 

een vergoeding kun je mee. Er wordt wel verwacht dat je een steentje bijdraagt aan het werk op het 

schip. Wil je meer weten? Stuur dan een mailtje naar kapitein Jan 

Kuik: infozephyrcharters@gmail.com. 

 

Een indicatie van de prijs: Van Amsterdam naar London meezeilen in een vierpersoons hut kost per 

persoon 295 euro inclusief maaltijden. Er wordt wel van je verwacht om mee te helpen op het schip, 

maar daarom ging je juist ook mee natuurlijk. 
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Wij bedanken Henk en Annemarie voor dit prachtige verslag! 

 


